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SLIJEN (VAN DER) (Victor - Joseph-

Ghislain), Kapitein - Kommandant (Enghien, 
26.5,1873-Antwerpen, 21.11.1922). Zoon van 
Pierre-Victor-Ghislain en Delplace, Marie. 

Na zijn middelbare studiën van de hogere 
graad beëindigd te hebben, werd hij op 14 Juni 
1891 aangeworven bij het 4e linieregiment 
waar hij op 6 Februari 1892 en 4 Maart 1894 
achtereenvolgens tot korporaal en sergeant 
werd bevorderd. 

Als sergeant van de Rijksmacht vertrok hij 
op 6 Juli 1894 met de s / s Coomassie naar de 
Onafhankelijke Congostaat. Hij ontscheepte te 
Boma op 1 Augustus 1894 en werd onmiddel-
lijk naar Ubangi-Bomu gestuurd. Op 8 Maart 
1895 werd hij naar Dungu overgeplaatst om 
deel te nemen aan de expeditie van de Boven-
Uele; twee dagen nadien kreeg hij bevel zich 
naar Gombari te begeven om deze post te 
commanderen. Hier werd Vanderslijen op 
15 Juli 1895, 1 Januari 1896, 25 Mei 1896 en 
1 Maart 1897 respectievelijk tot eerste ser-
geant, eerste sergeant-majoor, adjudant en 
onderluitenant bevorderd. Op 23 Juli 1898 
scheepte hij in te Boma op de Bruxeltesville 
en keerde terug naar België, 

Hij vertrok opnieuw met de Bruxeüesville 
op 6 Februari 1899. Hij nam deel aan de 
tweede expeditie van Chaltin naar de Nijl; 
intussen kreeg hij zijn bevordering tot luite-
nant met terugwerkende kracht tot 1 Januari 
1899. 

Op 6 April 1900 werd hij naar Redjaf over-
geplaatst; op 15 November 1901 naar de zone 
der Makrakras, en op 30 November 1901 
moest hij het bevel voeren over Van Kerckho-
venstad. Intussen was Vanderslijen op 9 Octo-
ber 1901 tot kapitein bevorderd. Met de 
Albertville verliet hij op 26 Juli 1902 voor de 
tweede maal Boma. 

Hij vertrok voor de derde maal naar de 
Onafhankelijke Congostaat op 15 Januari 1903. 
Thans kreeg hij het bevel te voeren over de 
kompagnie van Mongala in vervanging van 
luitenant Braeckman die met verlof was. Hij 
kwam te Nieuw-Antwerpen toe op 5 Maart 
1903. Tengevolge van ziekte moest hij op 
25 Juli 1907 terug naar Boma waar hij om 
deze reden uit zijn ambt werd ontslagen. Hij 
vertrok uit Boma op 11 September 1907 met 
de s/s Albertville. 

Op 20 Augustus 1910 reisde Vanderslijen 
nogmaals af. Hij werd op 9 September 1910 
aan het district Stanleystad verbonden en op 
28 October 1910 tegelijkertijd voor de zone 
van Ponthierstad aangeduid en sectorhoofd 
van deze stad. Op 12 Januari 1911 kreeg hij 
de functie te vervullen van kontroleur der 
belastingen. Hij moest op 12 Juli 1911 het 
bevel overnemen van de kompagnie Maringa. 
Vanderslijen werd bevorderd tot kapitein-kom-
mandant op 1 Juli 1912. 

Zijn koloniale loopbaan nam een einde op 
28 September 1912. 

Volgende eervolle onderscheidingen werden 
hem toegekend : 

Ridder in de Koninklijke Orde van de Leeuw 
en gouden Dienstster met vier strepen. 

2 Juli 1948. 
R. Moris. 
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