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H O E S T E N B E R G H E (VAN) (Eugeen) 
Missionaris van Afrika (Witte Pater) (Brugge, 
23.1.1872 —Boude wijnstad, 19.11.1897). 

De jonge Van Hoestenberghe deed zijn huma-
niorastudies aan het Sint-Lodewijkscollege te 
Brugge. Na een jaar wijsbegeerte, vertrok hij 
naar het noviciaat der Witte Paters, te Maison-
Carrée (Algiers, 16 september 1891). Hij werd 
priester gewijd te Carthago, 19 mei 1895. Een 
maand later verliet hij Marseille, met Paters 
Br. Schmitz, G. Van Acker, Broeder Norbert 
en vier Witte Zusters van O.-L.-Vrouw van 
Afrika, de eerste die zich in het Vicariaat Opper-
Congo (Monseigneur Roelens) zouden vesti-
gen. Aan het hoofd van de karavaan stond 
Pater Moinet, een veteraan van de missie van 
Opper-Congo. 

De karavaan ontscheepte te Chinde, op de 
Indische Oceaan, vaarde de Zambesi-stroom 
op en stak het Nyassa-meer over, bereikte 
Karema(20 september 1895) en stak enige dagen 
later het Tanganika-meer over om te Boude-
wijnstad, bij Monseigneur Roelens, aan te 
landen. 

Monseigneur gelastte de jonge missionaris 
met het bestuur van het wezenhuis te Boude-
wijnstad en het onderwijs der kinderen. « Met 
onvermoeibaren ijver werkte hij om de kinderen, 
zoowel onder tijdelijk als geestelijk opzicht te 
verzorgen, om hen in onzen heiligen gods-
dienst te onderwijzen en er degelijke christe-
nen van te maken.. . Hij was een ware kinder-
vriend en de kleinen waren hem ook zeer gene-
gen. Zij beminden hem als een vader. » (Mgr 
Roelens). 

Doch zijn loopbaan als missionaris zou van 
korte duur wezen. Op maandag 15 november 
1897 werd hij door bloedwaterkoorts aangegre-
pen. Alhoewel omringd met de beste zorgen, 
bezweek hij vier dagen later. « Hij werd begra-
» ven in een steenen grafkelder voor hem gemetst, 
« te midden der overleden christenen, voor welke 
» hij zo edelmoedig zijn leven geslachtofferd 
» heeft » (Mgr Roelens). 

30 october 1953. 
P. M. Vanneste. 
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