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R O T S A E R T (Karei), Missionaris van Afrika 
{Witte Pater) (St-Pieters-op-den-Dijk, Brugge, 
3.4.1873 — Mpala, 13.10.1904). Zoon van Lode-
wijk en Fletcher, Helena. 

Studeerde in he t S.-Lodewijkscollege te Brugge. 
Op 29 september 1894 treedt Karei Rotsaert 
in het noviciaat van de Wit te Paters, te 
Maison-Carrée (Algiers) en ontvangt de pries-
terwijding te Kar thago (Tunisie), op 18 maar t 
1899. Met Paters Scheymans, Butaye, ,Colle, 
Weghsteen en Broeder Benoit. (Peleman) ver-
t rekt P. Rotsaer t uit Marseille naar het Aposto-
lisch Vicariaat Opper-Congo (19 mei 1899). Op 
Afrikaanse bodem gaat de reis vanui t Chinde 
(Indische Oceaan) over de Zambesi-en-Chire-
stromen naar het Nyassa-meer en verder naar 
het zuiden van het Tanganika-meer. Vandaar 
naar Boudewijnstad, hun bestemmingsoord, al-
waar ze op 17 augustus aankomen. 

Pater Rotsaert wordt gestuurd naar de bloeien-
de missie te Mpala (20 augustus). De volgende 
maanden worden nut t ig gebruikt om de taal 
aan te leren en zich te wennen aan het kl imaat en 
de omgang met de negerbevolking. In de maand 
januari 1900 bezoekt Mwenge, een hoofdman 
van de Urua-streek, de missies te Mpala en 
Boudewijnstad en verzoekt Monseigneur Roelens 
om missionarissen voor zijn streek. Monseigneur 
beslist da t Pater G. Van Acker op verkenning 
zal gaan naar Mwenge's gebied. Pater Rotsaert 
zal zijn reisgezel zijn. Op 23 januari 1900 be-
geven de twee missionarissen zich op weg. Een 
maand later (23.2.1900) zijn ze te Mpala terug. 
Bij Mwenge hebben ze te weinig volk gevonden 
om er een missiepost te st ichten. Het grootste 
deel van de bevolking woont in de streek van de 
Luapula, to t op twee dagreizen van die stroom. 
Elders ziet men niets anders dan woud en nog 
woud, met hier en daar een klein dorpje. Bij 
Kyombo Mbayo werden de twee missionarissen 
goed onthaald. Kyombo is een groot chef in 
Urua : hij heerst over talrijke dorpen. Enige 
maanden later zal Pa te r Termaat , met Pa te r 
Colle en Broeder Oktaaf (Benoit) een missie 
stichten bij Kyombo, op de boorden van de 
Lukulu-rivier. 

In mei 1900 werd Pater Rotsaert naar Boude-
wijnstad geroepen, om aldaar het gewichtige 
amb t van e konoom van het Vicariaat Opper-
Congo uit te oefenen en het bestuur van de 
scholen en de zorg voor de vrijgekochte neger-
jongens op zich te nemen. Hi j nam die bedie-
ningen waar to t aan zijn dood. Begin october 
1904 begaf Pater Rotsaert zich met andere con-
fraters naar Mpala, voor de jaarlijkse retret . 
' t Is te Mpala da t hij bezweek aan tétanos, 
veroorzaakt door een verzwering. R. I, P . 

Zijn geschriften. — Reisverhaal. Maandschrift der 
Witte Paters. Jaargang 1899, blz. 332. — Idem, 
1901, blz. 27. — Idem, 1901, blz. 33. — De Spelen 
van de zwarte Jeugd. Id., 1901, blz. 340. — Eene 
les van A. B. C. Id. 1902, blz. 214. — Eene Congo• 
leesche Leger af deeling te Boudewijnstad. Id., 1902, 
blz. 342. 

11 december 1953. 
P. M. Vanneste. 
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