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S C H E Y M A N S (Jan), Missionaris van Afrika 
(Witte Pater) (Kinrooi, 2.10.1872 —Lusaka , 
19.12.1904). Zoon van Franciscus en Soenen, 
Helena. 

Pater Scheymans ving zijn noviciaat aan 
bij de Wit te Paters te Maison-Carrée (Algiers), 
op 6 october 1891. Hij werd priester gewijd te 
Kar thago (Tunisië), 25 augustus 1897. De twee 
eerste j aren na zij n priesterwij ding brengt hij door 
aan de apostolische school van de Wit te Paters , 
te Mechelen. Beneven het toezicht over de leer-
lingen, helpt hij ook de procurator der missiën 
door predikatie. Op 19 mei 1899 gaat hij scheep 
te Marseille, met als bestemming het Aposto-
lisch Vicariaat Opper-Congo. Op Afrikaanse 
bodem gaat de reis van Chinde uit, langs de 
Zambezi-stroom en over het Nyassa-meer naar 
Boudewijnstad, residentie van Mgr Roelens, de 
Apostolische Vicaris. Pater Scheymans en zijn 
reisgezellen bereiken Boudewijnstad op 18 au-
gustus. Na enige maanden verblijf aldaar, wordt 

hij benoemd te Lusaka en komt daar op 31 mei 
1900 aan. 

In die t i jd was Lusaka nog een jonge missie-
post. Veel was er nog te doen onder alle opzicht. 
Pa te r Scheymans s taa t moedig zijn man : 
« He t handwerk wisselt met het geesteswerk af ; 
» als we gedaan hebben met preeken, les geven, 
» biecht hooren, gaan we naar den bouwgrond, 
» blusschen kalk, verbrijzelen steenen, bereiden 
» mortel, gaan hout en riet ophoopen, metsen 
» soms ook al! En dat zullen we nog lang moeten 
» doen, want onze christenen vermenigvuldigen 
» zoodanig, da t ons dorp weldra eene stad zal 
» worden ». Te Nganza, op anderhalf uur gaans 
van Lusaka, komen de inboorlingen gedurende 
het droog seizoen talri jk bijeen voor de u i tba-
t ing der zoutwaterbronnen, ' t Was een waar 
feest voor Pa te r Scheymans, wanneer zijn 
overste hem naar ginder stuurde om daar de 
geloofswaarheden te verkondigen aan die men-
sen, die gretig zijn woord aanhoorden. 

-Kor t van duur echter zou de loopbaan van 
Pa te r Scheymans zijn. Hi j bezweek op 19 de-
cember 1904 aan een hartziekte, gevolg van 
bloedwaterkoorts. 

Geschriften.—Brief van Pater Scheymans, Maand-
schrift der Witte Paters, 1902, blz. 343. — De Namen 
van de Inboorlingen, Idem., 1904, blz. 209. 
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