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V L I E G E N (Marie-Agnes), Missiezuster 
(Opitter, 23.6.1862 — Nabij For t Johnston, 
Nyassaland, 10.8.1895). Dochter van Joannes-
Mathias en van Braeken, Maria-Agnès. 

Op de leeftijd van 26 j a a r deed deze onder-
wijzeres haar intrede bij de zusters missiona-
rissen van O.-L.-Vrouw van Afrika (9 april 
1888). Als postulante ontving zij het klooster-
kleed te Wijk (Maastricht) uit de handen van 
kardinaal Lavigerie op 19 augustus 1888 en 
kreeg de kloosternaam Marie-Gabrielle, In het 
moederhuis van de orde te St-Charles bij Algiers 
legde zij op 19 october 1890 de eerste geloften 
af en de eeuwige op 2 juni 1895. Tijdens haar 
verblijf in Noord-Afrika (o. m. te Porto-Parina 
in Tunesië) hield ze zich bezig met missie-
arbeid onder de Arabieren, vooral als verpleeg-
ster. 

Aangeduid voor St-Louis de Mrumbi op he t 
Tanganika-meer, vertrok Zuster Marie-Ga-
brielle u i t Marseille op 12 juni samen met 
drie andere kloosterzusters, de eersten van 
haar . orde, en met een groep Wi t t e Paters 
otvder de leiding v a n E . P . Mornet, tiaar Zanzi-
bar waar de karavaan op 30 juni 1895 aankwam; 
De 3 a e juli 1895 voerde het Duitse schip Admi-
rai hen naar Mozambique en vandaar ging de 
tocht op de Peters, een kustvaarder, naar 
Cftinde. Met de Stephenson, die ieder ogenblik 
de bodem raak te en dreigde vas t t e lopen, 
werden de Zambezistroom en de Cbire opge-
varen (12 jul i 1895). Op 19 juli 1895 bereikte 
men P o r t Herald waai overgestapt werd op 
de Hmicvson. Van 27 juli 1S95 af ging 
de tocht te lande over Blantyre t o t aan 
Matope. Daaï scheepte de karavaan in op een 
logge ijzeren schuit. De tenten werden op 4 
augustus 1895 opgeslagen in de nabijheid van 
For t JohtiS-too.. He t ia daar d a t zustet Vliegen, 
door ziekte aangetast, overleed op 10 augustus 
1S95. 

20 april 1952. 
M, LuweL 

Inlichtingen verschaft door de Witte Zusters 
Missionarissen van O.-L.-Vrouw van Afrika te Ant-
werpen. — D. Rinchon, Miss. belges au Congo, p. 15. 
— Annuaire miss, cathol., 1Ô35, p. 396. — Janssens 
et Cateaux, Les Belges au Congo, Bul. Géogr. 
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pour la civilisation, p. 239. 
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