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ELSEN (VAN) (Al fons , kloosternaam: P. 
Pamfiel), Missionaris capucijn (Begijnendijk, 
24.8.1890 - Herentals, 31.7.1943). 

Hi j trad op 16.9.1912 in de Orde der Capucij-
nen, werd op 28.2.1919 priester gewijd en werd 
in 1920 professor aan het waals scholasticaat 
dat pas opgericht was te Spy. Op 6.4.1922 echter 
vertrok h i j naar de Oebangi-missie, waar h i j 
in 1926, samen met P. Ferdinand Peeters de 
missiepost van Bwamanda stichtte. Zeer nauw-
gezet in alles en zeer bedreven in alle soorten 
handwerk, bouwde hi j de voorlopige missie-
huizen op, doch maakte ze zo sterk dat het 
woonhuis, nochtans in potaarde opgetrokken en 
met stroo bedekt, na veertig jaar nog recht 
stond en dienst kon doen voor klaslokaal. H i j 
maakte de moeilijke stichtingsperiode van Bwa-
manda volledig mede, zijn gezondheid werd er 
door aangetast. Na een eerste rustperiode in 
België (1930-1931) keerde h i j naar Kongo terug, 
doch op 21 mei 1932 moest hi j op doktersadvies 
de missie verlaten en definitief naar België te-
rugkeren, waar h i j zich, na zijn langdurig her-
stel, geheel •wijöde aan rte missiepropaganda. 

21 maart 1966. 
A. Roeykens o.f.m.cap. 
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