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JORIS (Jozef), Missionaris, Witte Pater (Ant-
werpen, 26.4.1898 - Kilo, 12.6.1943). Zoon van 
Prudent en van Wartel, Euphrasia. 

Jozef Joris studeerde aan het Klein Semina-
rie te Hoogstraten en trad in september 1916 
in het seminarie der Witte Paters, te Boechout. 
Op 7.10.1920 gaat hi j naar het noviciaat der 
Paters te Maison-Carrée (Alger) en wordt pries-
ter gewijd te ICarthago (28.6.1925). Zijn aposto-
laat ving hi j aan als professor van filosofie te 
Boechout. Doch 3.10.1932 gaat hij scheep te 
Genua (Italië) en begeeft zich, via Egypte, naar 
de missie van het Albert-meer. Te Kilo komt 
hij aan op 5 november. Het volgend jaar vinden 
wij hem te Kilo en vervolgens te Bunya. In 
1937 wordt hi j aangesteld tot overste van het 
klein seminarie, te Oud-Kilo. 

Op woensdag 9 juni gaat de Pater een vrouw 
bedienen, die in stervensgevaar is. Hi j komt 
zeer vermoeid thuis, 's Anderdaags wil hi j 
biecht gaan horen voor het grote Sinksenfeest, 
doch moet onverrichter zaak naar zijn kamer 
terugkeren. De.nacht van donderdag op vrijdag 
was pijnli jk voor de zieke. Zijn konfraters be-
slissen hem over te brengen naar het gasthuis, 
alwaar Dr Moncarrey hem onderzoekt en tot 
het besluit komt dat de zieke aan bloedstop 
lijdt. De volgende dag verergerde de toestand 
van de lijder zienderogen en werden hem de 
laatste H. Sakramenten toegediend. Mgr Mat-
thysen gaf hem de apostolische zegen en las de 
gebeden der stervenden. Bij het gebed: In uw 
handen, Heer, beveel ik mijn geest, gaf de zieke 
zijn ziel aan God terug, 't Was de zaterdag voor 
Pinksteren. 

Het leven van Pater Joris is er een geweest 
van werkzaamheid, doch zonder ophef. Zijn 
uitnemende gaven lieten hem toe uitstekend 
werk te verrichten. In eenvoud gaf hij zich 
gans aan God weg. 

30 november 1961. 
[W.R.] P.M. Vanneste ( t ) 
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