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MUNSTER (DE) (Achiel-Remi-Maria), Missio-
naris van Scheut (Lichtervelde, 11.2.1880 -
Elisabethstad, 10.11.1950). 

Zijn humaniorastudies, te Tielt begonnen, vol-
tooide hij aan het kollege te Poperinge. In 
1900 trad hij in het noviciaat te Scheut en legde 
zijn eerste kloostergeloften af op 8 september 
1901. Priester gewijd op 15 juli 1906, vertrok 
hi j op 20 september van hetzelfde jaar naar 
Kongo. Hi j was bestemd voor de Kasai-missie, 
deed zijn proefjaar te Hemptinne onder de 
leiding van P. K. Seghers, en werd in november 
1907 naar Lusambo gezonden als reispater. 
Onvermoeibaar reisde hij de dorpen af en 
hij breidde zijn werkkring steeds verder uit, 
tot bij de Batetela in het Noorden, waar hij in 
oktober 1909 de grondslagen legde van de mis-
sie te Tshumbe, en tot Kabinda in het Zuid-
Oosten. Hi j organizeerde overal katekumenaten 
en scholen, gaf onderricht, beslechtte geschillen 
en zorgde ervoor dat de slaapzieken uit de dor-
pen naar de hospitalen van de missie konden 
overgebracht worden. In mei 1914 werd hi j over-
ste van de missie. In februari 1916 ontving 
hij zijn benoeming tot pastoor te Luebo. Hi j 
stichtte er een katekistenschool en breidde de 
invloed van de missie steeds verder uit vooral 
in Zuidelijke richting, over Charlesville naar 
Tshikapa. Hijzelf ondernam enkele keren de 
verre tocht naar Tshikapa en Kalamba. Einde 
1919 werd h i j aangeduid voor de stichting van 
een missie in die streek en hij vestigde zich 
te Mai Munene. In maart 1925 kwam hi j enige 
maanden verlof doorbrengen in België om in 
mei van het volgend jaar opnieuw naar Kongo 
te vertrekken, terug naar Mai Munene. H i j 
installeerde er de Zusters van Pittem op het 
einde van 1927. Te Tshikapa stichtte hi j een 
schoolkapel en zorgde voor de regelmatige be-
diening ervan. In 1934 moest h i j op bevel van 
de dokter weer naar België. Daar werd hij in 
augustus 1935 door de oversten benoemd tot 
ekonoom van het rusthuis te Schilde. Toen werd 
tussen de Forminière en de Kongregatie van 
Scheut een overeenkomst gesloten betreffende 
de stichting van een volledige missie te Tshika-
pa, met hospitalen, scholen, Zusters. Deze taak 
werd aan P. De Munster toevertrouwd en h i j 
vertrok weer naar ICongo op 17 december 1937, 
Hij bouwde de St.-André-missie op, bracht ze 
tot grote bloei en bestuurde ze tot in 1950, 
toen hi j voor behandeling naar het hospitaal 
van Elisabethstad reisde en er overleed op 10 
november. Tshimpanga — zo noemden de in-
landers P. De Munster — had zich ontelbare 
vrienden weten te maken, zowel b i j de Blan-
ken als bij de Zwarten, want onder een enigs-
zins ruwe schors stak een hart van goud, vol 
vaderlijke goedheid en menselijk medevoelen. 
Door zijn jovialiteit, zijn hartelijkheid en kame-
raadschappelijkheid, zijn levenslust en optimis-
me, en vooral door zijn grote edelmoedigheid 
won hi j ieders hart. Opdat h i j midden van de 
zijnen zou kunnen rusten, werd zijn stoffelijk 
overschot naar Tshikapa overgebracht en in 
maart 1952 te Mai Munene begraven. 

Hij was ridder in de Koninklijke Orde van 
de Leeuw. 
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24 september 1964. 
M. Storme. 
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