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NEYENS (Leo, kloosternaam: P. Leopold), 
Missionaris capucijn Roren, Opitter, 22.8.1924 • 
Boeta, Oeële, Kongo, 30.5.1965). 

Uit een gezin van acht kinderen geboren, trad 
hij op 12.6.1944 in het noviciaat der Capucijnen, 
werd op 29.7.1951 priester gewijd en vertrok op 
4.12.1952 als missionaris naar de Ubangimissie 
in Kongo, Na anderhall jaar leraar geweest te 
zijn aan het Klein Seminarie te ICotakoli (ja-
nuari 1953 - 9 september 1954), werd hi j be-
stuurder van de centrale school te Wapinda tot 
november 1958, waarna hij belast werd met hel 
dorpsbezoelc op de missie van Yakoma. Hij was 
het nog toen hi j in september 1964 door de 
rebellen, samen met zijn overste, P. Monulf 
Schrijvers (zie aldaar) en zijn confrater P.A, 
Van den Broucke als gijzelaar door de rebellen 
naar Stanleystad werd weggevoerd. Hij werd 
na maandenlange gevangenschap te Boeta, op 
de vooravond van de bevrijding van die plaats, 
samen met zijn twee medebroeders en nog 
28 andere missionarissen, gruwelijk vermoord 
op 30.5.1965. 

Joviaal en dynamisch, had hi j zich ten allen 
tijd vol vuur aan zijn missietaak gewijd. 

18 maart 1966. 
A. Roeykens, o.f.m.cap. 
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