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PEETERS (Victor, kloosternaam: P. Hilde-
fcert), Missionaris capucijn (Roeselare, 30.1. 
1888 - Bwamanda, Oebangi-Kongo, 21.8.1941). 

Naar het voorbeeld van zijn twee jaar oudere 
broer Gustaaf (P. Ildefons), die in 1903 capu-
cijn geworden was, trad ook Victor in de Orde 
op 26.9.1906, werd op 17.5.1913 priester gewijd 
en als bewaker aangesteld in het scholasticaat 
der Orde te Brugge. Hij was juist benoemd als 
missionaris voor Penjab (Engels Indië) in 1914, 
toen de oorlog uitbrak. Met een twintigtal leer-
lingen uit zijn school vluchtte hi j naar Sluis. 
Terwijl de bestuurder en de leraars van het 
scholasticaat verder reisden naar Breust, be-
kwam P. Hildebert de toelating naar Engeland 
te gaan, waar hij een tijd in dienst was van de 
Belgische vluchtelingen tot hij, in januari 1915, 
naar het vasteland werd geroepen om dienst 
te nemen in het leger. Zijn broer P. Ildefons 
bekwam echter dat h i j op verlof zonder soldij 
werd gesteld en naar De Panne mocht overko-
men, waar moeder Peeters met geheel haar 
familie zich had kunnen vestigen en waar P. 
Ildefons de Belgische Standaard kwam te stich-
ten, een vlaains dagblad voor de frontsoldaten. 
Daar heeft P. Hildebert, tot aan het einde 
van de oorlog zich volledig gewijd aan dit 
dagblad en aan de andere sociale en culturele 
werken ten bate van de Belgische soldaten aan 
en achter het front. Hi j was speciaal belast met 
de zorg voor de abonnementen en de geldaan-
gelegenheden. Tevens stond hi j in om iedere 
morgen de drukproeven van De Panne naar 
Houtem te brengen waar de legercensuur ge-
huisvestigd was. Het waren voor P. Hildebert 
vier jaren van onverdroten dienstvaardigheid, 

Na de oorlog werd hij voor de missie van 
Oebangi bestemd en kon hij op 21.6.1919 naar 
Kongo vertrekken. Hij werd te Molegbe ge-
plaatst, waar hem de zorg over de schoolkolonie 
werd opgedragen en waar hij tevens, gedeelte-
lijk althans, moest instaan voor het bezoek der 
dorpen. Zijn vurig temperament speelde hem 
weieens parten, en toch straalde uit zijn per-
soonlijkheid een innemende goedheid. Een voor-
beeldje om hem te tekenen. De 28® juli 1921 
schreef h i j aan zijn moeder: „Kunt ge me niet 
aan een boekje helpen waarin aangetoond wordt 
hoe men een stiel en het schrijven aanleert aan 
een doofstom kind? Kon ik dat doen, dan kan 
het zich later ook verhelpen, anders blijft het 
zijn leven lang onbeholpen en ongelukkig. Ik 
heb zo'n medelijden met dat manneken. Het 
is daarbij nog een mulaat. Het kind zelf kan 
er niet aan doen". Hij ontving de handleiding, 
leerde de knaap lezen en schrijven. Het werd 
later een bedreven en welstellende horlogema-

ker. Schrijver dezer ontmoette deze persoon in 
Gemena in juli 1965, Hij was P. Hildebert nog 
niet vergeten. Het geduld en de toewijding, door 
P. Hildebert beoefend om de oudjes voor het 
geloof te winnen, maakten van hem de vriend 
van allen. 

In juli 1924 werd hij ontlast van de school-
kolonie en kon hij zich geheel aan zijn rond-
reizend apostolaat wijden. Zo kwam hi j in kon-
takt met de Mbazadorpen die op de uithoeken 
van zijn missiegebied gelegen waren. Zonder 
dralen besloot hij hun taal te leren. Na een paar 
jaar was hij er reeds zo goed in gevorderd dat 
hij de katekismus en een korte gewijde geschie-
denis in het Mbanza vertaald had. 

Na zijn rustperiode in België (april 1927 • 
mei 1928), vervoegde hi j zijn missiepost te 
Molegbe en hernam zijn rondreizend apostolaat. 
Steeds bleef h i j zich speciaal met de studie van 
de Mbanzataal bezighouden en werkte aan de 
vertalingen van godsdienstige boeken. Doch 
aan het drukken van deze geschriften kon, 
althans voorlopig, niet gedacht worden. Immers 
Mgr Carnonckel, apostolisch prefect, meende 
dat de missie van Molegbe eentalig moest blij-
ven. Wel was hij uiterst tevreden dat P. Hilde-
bert het Mbanza kende en aldus kontakt met 
die mensen had; het moest echter tot mondeling 
onderricht blijven. P. Hildebert echter zag ver-
der. Hij wist immers dat ten Zuiden van Liben-
ge er nog een sterke groep Mbanza's leefden. 

Daar zou vroeg of laat het evangelisatiewerk 
ook moeten aangepakt worden, In feite, zonder 
het te weten, bereidde P. Hildebert zich voor 
op de taak die hem enkele jaren later zou toe-
vertrouwd worden. 

Het is onder het impuls van P. Hildebert dat 
in 1929 met de bouw van de kathedraal van 
Molegbe een aanvang werd gemaakt. 

Reeds in 1927 was Mgr Carnonckel gaan uit-
zien of er in Boesinga, 120 km meer Zuid-
waarts gelegen, geen middel was om een mis-
siepost te stichten. Het jaar daarop plaatste 
P. Hildebert er katechisten en ging voortaan 
regelmatig de streek bezoeken, spijts de moei-
lijkheid om er te geraken uit hoofde van de 
vele moerassen. In 1930 begon de Staat te wer-
ken aan het aanleggen van een autobaan Ban-
zystad-Molegbe-Businga, Daarna zou de baan 
Libenge-Bosobolo-Moleghe volgen, tevens zou 
Banzystad met Yakoma verbonden worden en 
een baan zou Yakoma langs Aboemombazi met 
Boemba verbinden. Aldus luidde het aanleggen 
van autobanen een nieuwe periode in voor het 
missiewerk in Oubangi, Reeds in 1926 had 
Mgr Carnonckel het klaargespeeld een auto 
naar Molegbe te brengen. Hi j deed zulks om 
het aanleggen van autobanen te doen bespoedi-
gen. Terwijl hij, in december 1930, met de 
kleine vrachtwagen de verhuis deed van de 
seminariemeubels, op de weg van Banzystad 
naar Molegbe, had hij een ongeluk en enkele 
dagen nadien overleed hij aan de opgelopen 
inwendige kneuzingen. P. Hildebert, die naast 
Mgr Carnonckel zat, kwam er als bij wonder 
ongedeerd van af. 

Terwijl men op de benoeming van de nieuwe 
apostolische prefect wachtte, werd P. Hildebert 
belast om alles te gaan voorbereiden in Boesin-
ga in het vooruitzicht van de nieuwe missiepost 
die aldaar in de naaste toekomst zou begonnen 
worden. In september 1931 kreeg hi j tevens 
opdracht zich naar de streek van Bosobolo te 
begeven om er uit te zien of aldaar een missie-
post kon gesticht worden en waar best met het 
missiewerk een aanvang zou kunnen genomen 
worden. In november van dit jaar plaatste hi j 
er de eerste katechisten en was zinnen er nog-
maals heen te reizen toen hij vernam dat P. 
Basiel Tanghe als opvolger van Mgr Carnonckel 
was aangeduid. In december 1931 kwam deze 
dan te Molegbe toe met gr.ootse uitbreidings-
plannen die hij tevens met enthousiasme en 
doordrijvingswil ging uitvoeren. Boesinga werd 
zelfstandige missiepost, een missionaris werd 
belast in de kortst mogelijke tijd de missiepost 
van Bosobolo te stichten terwijl P. Hildebert 
werd aangeduid om ten Zuiden van Libenge een 
nieuwe Mbanzamissie te beginnen. 

In januari 1932 kwam hij zich dus te Libenge 
vestigen. Na een paar weken trok h i j op ver-
kenning uit langs de drie grote wegen die het 
Mbanzagebied doorkruisten, of liever afsloten, 
en een grote driehoek vormden. Na zes maan-
den met het Mbanzavolk aldaar geleefd te 
hebben, hun sympathie gewonnen te hebben 
daar hij hun taal sprak en nieuws bracht van 
hun stambroeders uit de streek van Molegbe 
en Boesinga, koos hij op 29 j uni 1932 de 
Zuid-Westelijke hoek uit als best geschikte 
plaats voor de nieuwe missie. Hi j plantte er 
een kruis. Mawoeya was gesticht. Onmiddellijk 
werden de nodige stappen gedaan om een con-
cessie te bekomen. Met man en macht werd 
door P. Hildebert en zijn Mbanza-vrienden 
gewerkt aan het oprichten van de voorlopige 
gebouwen. Tevens werd zonder dralen een kate-
chumenaat geopend. Doch in oktober moest P. 
Hildebert voor drie maanden het werk staken op 
bevel van de geneesheer van Libenge: h i j was 
totaal uitgeput, Een confrater uit Libenge kwam 
hem vervangen. In januari kon hij zijn taak her-
vatten. Hi j kreeg hulp van twee missionarissen. 
Het bezoek der dorpen werd voortgezet, de 
opbouw van de missie doorgedreven, een grote 
centrale school geopend. Na twee jaar telde 
Mawoeya reeds b i j de 2 000 christenen en 
wachtten nog 1 500 katechumenen om gedoopt 
te worden. 

Was eerst het plan geweest te Mawoeya een 
ééntalige Mbanza-missie te stichten, toch bleek 
weldra dat hiervan geen spraak kon zijn, immers 
ten Zuiden van de missiepost bevond zich een 

zeer sterke groep Mbati, broeders van de Ngban-
di van het Noord-Oosten van Oebangi. Daarbij 
lag niet ver van Mawuya een uitgestrekte plan-
tatie (Yoembi) waar practisch het lingala de 
voertaal was. Aldus, in zijn ijver alle zielen te 
benaderen, besloot P. Hildebert van Mawoeya 
een drietalige missie te maken. 

In 1932 had hi j bekomen dat zijn katekismus 
in het Mbanza gedrukt werd. Tevens bereidde 
hi j een gebedenboek voor alsook de gewijde 
geschiedenis. Deze twee Verken werden gedrukt 
gedurende zijn verblijf in België (mei 1936 • 
juli 1937), 

Met onverdroten ijver bleef P. Hildebert wer-
ken aan de kerstening van de streek van Ma-
woeya. In 1935 werd hij benoemd tot raadsman 
van de Reguliere Overste en in 1938 in deze 
functie bekrachtigd. Bij het ingaan van 1940 
verzwakte zijn gezondheid. Hi j leed aan hart-
aanvallen; doch wou van geen versagen horen. 
In juli moet hi j voor een maand op rust. Zes 
maand nadien weerom. Het werd een vruchte-
loos vechten tegen de ziekte. In augustus 1941 
vertrekt hij naar Bwamanda om daar dicht bij 
de dokter te' zijn. Alle pogingen om hem te 
redden waren nutteloos. Hi j ontsliep zacht, ver 
van zijn geliefde Mawoeya-missie, doch werd er 
piëteitsvol begraven. 

Publicaties: Katechismtis ne Ambaza (Molegbe, 1931, 
77 blz. — Herziene uitgave: Brugge, 1932, 55 blz . ) . 
— Sambela da Tutsi ne Ambaza de Akristo (Gebeden 
en gezangen) (Brugge, 1937, 166 blz . ) . — 'Ya ta 
ndzu zi de 'gborona da lajotia (Kleine Gewijde Geschie-
denis) (Brugge, 1935, 71 blz.) — Ta ndzu zi de 
gbogborona da tajona (Gewijde Geschiedenis) (Brugge, 
1937, 357 blz . ) . 

18 maart 1966. 
A. Roeykens, o.f.m.cap. 

P. Hugo, Ons dagboek, n° 45, 18.6.1842. — Hoger-
leven, 25.7.1936 en 1.8.1936. — P. Hildebrand, De 
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