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CORSWAREM (DE) (Jozef), Broeder-missiona-
ris, Redemptorist, Broeder Frans (Kleine-Brogel,
19.7.1893 - Dila, 19.3.1938). Zoon van Albert-Oscar
en van Voets, Maria-Theresia,

Hij was de oudste van 9 kinderen uit een diep-
christelijk gezin en studeerde aan het Sint-Lamber-
tuskollege te Peer. In september 1911 trad hij in het
noviciaat der Paters Redemptoristen te Beaupla-
teau, waar hij het jaar daarop zijn eerste religieuze
geloften aflegde. Daarna verbleef hij in het klooster
van de rue Hors-Chéiteau te Luik.

In augustus 1914 voor legerdienst opgeroepen,
deed hij gedurende gans de oorlog dienst als bran-
kardier, eerst bij de 3° Kompagnie van het 12°
Linieregiment en daarna bij de Ruiterij-afdeling.
Pas in augustus 1919 werd hij gedemobiliseerd en hij
vertrok naar de Redemptoristenmissie in Galici€. In
april 1926 werd hij bestemd voor de apostolische
prefektuur van Matadi, in Belgisch-Kongo, die in
1930 verheven zou worden tot vikariaat, met Mgr.
Cuvelier als eerste apostolische vikaris. Ecrst was hij
werkzaam te Nkolo, waar hij instond voor de bouw
van de kerk en voor de kofficplantage, daarna te
Kimpese. In 1936 bracht hij enkele maanden her-
stelverlof door in Belgi¢, om op 15 januari 1937 naar
Kongo terug te keren. Nu werd hij aangesteld voor
de inrichting en de verzorging van de veestapel te
Kinzundu, in de vallei van de Inkisi, ten noorden van
Dila. Op 19 maart 1938 bracht hij het Sint-Jozefs-
feest door bij zijn konfraters op de missie te Dila.
Daar moest hij ook met de Pater-vlicgenier Bradfer
een proefvlucht meemaken rond en boven een pas
aangelegd landingsterrein, Bij het loskomen van de
grond nam het vliegtuig geen voldoende snelheid,
holde tegen het struikgewas en ging over de kop.
Pater Bradfer kwam er met oppervlakkige verwon-
dingen van af, doch Broeder Frans botste met het
hoofd tegen de harde wand en was op slag dood.
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