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MICHIELSEN (Joris), Missionaris (Kalmthout, 
14.8.1911 - Ionda, 30.7.1958). Zoon van Ferdinand 
en van Keppens, Florida. 

Ingetreden bij de Missionarissen van het H. Hart 
op 21.9.1.929 en priester gewijd op 1.2.8.1934 kwam 
Pater Michielsen in Kongo in 1936. Leraar aan het 
klein seminarie te Bokuma, later belast met pastora-
le taken op verschillende posten, was zijn voor-
naamste taak gelegen in Ionda, gedeeltelijk op het 
lepra-dorp, gedeeltelijk als verantwoordelijke voor 
de omliggende dorpen. Om gezondheidsredenen 
heeft hij zijn missiewerk een tijd moeten onderbre-
ken door een langer verlof in België (1947-1950). 

Pater Michielsen was eer\ zachte rustige natuur, 
die nergens of bij niemand moeilijkheden maakte. 
Het liefst zocht hij omgang met gewone eenvoudige 
mensen. 

Hij had grote belangstelling voor de natuur en 
voelde zich helemaal thuis in de vogelwereld van de 
Evenaar. Tevens was hij een fijn en akuraat schut-
ter. Aldus heeft hij het museum van Tervuren ver-
rijkt met waardevolle verzamelingen. 

Te vroeg en te plots heeft zijn leven een eind 
genomen : verdronken bij het baden in de stroom, 
blijkbaar een hart-syncope. 
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